Rondleiding door het stadhuis

Een rondleiding door het stadhuis van Osnabrick
biedt niet alleen een interessante kijk op de bewogen
geschiedenis van de stad, maar ook op de activiteiten
in de Vredesstad van nu.

Begane grond

« Vredeszaal met schilderijengalerij van de Europese
regenten en gezanten

« Schatkamer met facsimile van het Vredesverdrag,
het Instrumentum Pacis Osnabrugensis, en mid-
deleeuwse keizerbokaal

* Gang met zijvertrekken: expositie over partnersteden
en stedenbanden, ontvangstruimte met informatie
over de Vredesstad Osnabriick
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Eerste verdieping

« Trap met portrettengalerij van de winnaars van de
Erich-Maria-Remarque Vredesprijs

« Foyer met historisch stadsmodel

* Gang met portrettengalerij van de burgemeesters
van Osnabrick

Lolderverdieping
* Wisselende exposities over de moderne geschiede-
nis van de stad

Het stadhuis: Europees erfgoed

De Europese Commissie heeft het bevestigd: de stadhuizen
van Osnabriick en Miinster spelen een belangrijke rol

in de Europese geschiedenis. Zij werden onderscheiden
met het Europees erfgoedlabel als “monumenten van de
Vrede van Westfalen”.

De Vrede van Westfalen, die in de stadhuizen van Osna-
brick en Miinster werd gesloten, vormde de basis voor
een Europese statengemeenschap. De vredesverdragen,
met hun grensoverschrijdende bepalingen, vormden een
mijlpaal in de ontwikkeling van internationale betrek-
kingen. Voor het eerst in de geschiedenis werden, door
diplomatiek overleg en het sluiten van compromissen,
conflicten bijgelegd. Daarnaast werd in Osnabriick een
bijzondere afspraak gemaakt over de afwisselende
opvolging van protestantse en katholieke prins-bisschop-
pen, die tot 1803 voortduurde en voor een vieedzame
co-existentie van beide godsdiensten zorgde.

Voor de vredesstad Osnabriick en de stad Minster brengt
het verleden ook de verplichting met zich mee, zich te
blijven inzetten voor de toekomst van een verenigd en
vreedzaam Europa.

Openingstijden

Openingstijden stadhuis
Maandag t/m vrijdag: 7.00 tot 20.00 uur

Openingstijden informatieloket
Maandag t/m vrijdag: 10.00 tot 17.00 uur

Openingstijden weekend
(stadhuis en informatieloket)
Zaterdag van 9:00 tot 16:00 uur
Zondag van 10:00 tot 16:00 uur

Openingstijden op feestdagen
Kijk voor actuele informatie op www.osnabrueck.de

Informatie voor rolstoelgebruikers

Tijdens de openingstijden van het informatieloket is de ingang
voor rolstoelgebruikers geopend; ingang via de doorgang naar
de Bierstraf3e aan de linkerkant.

Contact
Rathausinformation (informatieloket)
BierstraRe 28, 49074 Osnabriick

Parkeren
Stadthaus-Garage
Nikolai-Garage

Tel.: +49 (0)541 323-2152 Vitihof-Garage
Buslijnen

M2 | 10 Heger Tor

M1 | M5 Theater, Platz der Deutschen Einheit

Afbeeldingen

Nadja Eilers, Angela von Brill, Sven-Christian Finke-Ennen,
Grafische weergave van het stadhuis: Heinrich Siebern/Dr. Erich
Fink: Die Kunstdenkmaler der Provinz Hannover,

Band IV. Regierungsbezirk Osnabriick, 1907
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Het stadhuis van Osnabriick

De eerste vermelding van het stadhuis in Osnabriick
stamt uit 1244. Het is daarmee een van de oudste stad-
huizen van Duitsland. Het stadhuis vormde het middelpunt
van de stad. Hier kwamen schout en schepenen bijeen

en werd het recht gesproken. Daarnaast speelde het een
belangrijke rol in het marktgebeuren en de handel van de
stad. Direct naast het stadhuis stond de stadswaag. Delen
van het stadhuis werden ook gebruikt om goederen te
verkopen.

Al snel bood het relatief kleine stadhuis niet meer genoeg
ruimte om aan de behoeften van een groeiende stad en de
diverse taken van het stadsbestuur te voldoen. De bouw
van het historische stadhuis zoals we dat vandaag de dag
kennen duurde ruim 25 jaar en werd in 1512 in laatgoti-
sche stijl voltooid.

De Vrede van Westfalen

Met het vijf jaar durende vredescongres, dat in 1648 tot
de Vrede van Westfalen leidde, weet het stadhuis een
stempel te drukken op de geschiedenis van Europa. De
Vrede van Westfalen omvatte drie vredesverdragen,

die tussen 15 mei en 24 oktober 1648 in Osnabriick en
Minster werden getekend en die de Dertigjarige Oorlog
in Duitsland en de Tachtigjarige Oorlog in de Nederlanden
beéindigden.

In Osnabriick onderhandelden Zweden, de afgezanten
van de Heilige Roomse keizer en de protestantse rijks-
standen, terwijl de afgezanten van Frankrijk, de Heilige
Roomse keizer en de katholieke rijksstanden overleg
voerden in Minster. Het protestantse Zweden en
het katholieke Frankrijk eisten allebei een onder-
handelingslocatie waar hun aanhangers hun geloof
konden belijden. Omdat Osnabriick en Minster dicht
bij elkaar lagen, kon informatie snel worden uitge-
wisseld. Daarnaast beschikten beide steden over de
nodige infrastructuur om delegaties uit alle delen van
het Rijk en andere Europese landen goed te kunnen
huisvesten.

Bezegeld - ondertekend - verkondigd

Het vredesverdrag tussen Zweden, de rijksstanden
en de keizer, het Instrumentum Pacis Osnabrugensis
(1P0O), werd op 6 augustus 1648 in de residentie van
de Zweedse afgezant Axelsson Oxenstierna gesloten.
Met de zogenaamde Osnabricker handslag werd
hier de vrede plechtig bezegeld.

Het verdrag werd op 24 oktober 1648 in Minster
ondertekend, samen met de Vrede van Minster,
het Instrumentum Pacis Monasteriensis.

0p 15 mei 1648 werd daar ook de Vrede van
Minster tussen de Nederlandse Republiek
en het koninkrijk Spanje getekend. Het einde
van de Dertigjarige Oorlog werd uiteindelijk
op 25 oktober 1648 op de trap van het stadhuis
van Osnabriick verkondigd. Deze belangrijke
gebeurtenis wordt ieder jaar op 25 oktober gevierd
tijdens de “Osnabriicker Friedenstag”.

Het stadhuis: symbool van de vrede

Het stadhuis raakte in de Tweede Wereldoorlog
zwaar beschadigd, maar gelukkig was het kostbare
interieur al elders opgeslagen. Na de oorlog stelde
het stadsbestuur alles in werking om het stadhuis
voor het 300-jarig jubileum van de Vrede van
Westfalen, op 25 oktober 1948, te herstellen. Deze
belangrijke gebeurtenis vormt voor de Vredesstad
Osnabriick nog steeds een impuls om zich door
middel van diverse projecten en initiatieven samen
met burgers en Europese partnersteden in te zetten
voor de vrede.



